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Dankbaar voor het mooie werk en de vele ontmoetingen die we afgelopen 

jaren in Wolfheze mochten hebben. Tijdens de corona periode zijn juist de 

lokale banden versterkt. Meer dan ooit waren we op elkaar aangewezen. Juist 

daardoor kwamen verschillen tussen mensen duidelijker aan het licht. Soms 

was dat verdiepend en soms scheiden de wegen. Zo hebben we afscheid 

moeten nemen van Marion die overleed aan de bijwerkingen van covid.  

Verder hebben Jan-Martin en Els en ook Esther het Leef!team verlaten. Dat 

vinden we jammer, maar God gaat met ieder van ons een eigen weg. We zijn dankbaar voor wat zij in 

de periode die ze bij ons waren hebben betekent voor de vorming van een christelijke gemeenschap 

in Wolfheze. We merken dat we aan het zoeken zijn naar de koers die we moeten varen, met name 

als het gaat over de derde pijler van de visie van Leef!Wolfheze! het “geloven””. Inmiddels hebben 

we velerlei manieren gevonden om mensen te ontmoeten. Via de steeds drukker wordende 

KoffiePlus ochtenden, het Crea Café, de Open Tafel, en de structurele opening van de Heerlijkheid 

Wolfheze op vrijdag en zaterdag. De ontmoetingen van Leef! zijn niet meer weg te denken uit het 

dorp en voor velen een vast moment in de week geworden. In de corona periode zagen we een 

toename van het aantal bezoekers bij de vieringen. Ook bewoners van Het Schild en ProPersona 

wisten ons te vinden. Nu weer alles mogelijk is, worden er toch andere prioriteiten gesteld. De vraag 

dient zich aan. Hoe gaan we verder met de bijeenkomsten op zondag. Ons verlangen is toch met 

mensen samen te ontdekken wat Gods bedoeling is met het leven, met ons leven en we kijken er 

naar uit om dat met anderen in Wolfheze te doen.  

Leef!Vieringen 

In 2022 twee keer in de maand op zondagochtend en zondagmiddag met lunch of diner. We zagen 

een afname in het aantal bezoekers en met name tijdens de middagviering. Wel worden de 

bijeenkomsten als waardevol en persoonlijk opbouwend ervaren. Het samen eten en het leven delen 

is voor ieder waardevol. Maarten en Erwin zijn de leiders van deze bijeenkomsten.  

In 2023 zijn we het jaar gestart met eens in de maand een Lunchviering. Dit vanwege het voornemen 

om weer een Alphacursus te doen op de zondagavond. Voor de Alpha waren uiteindelijk te weinig 

deelnemers, en deze is uitgesteld tot september. De middagviering is nog niet opgestart in 23. Het 

team beraad zich hier op.  

Alphacursus 

In ‘22 hebben we in het voorjaar een Alphacursus gehouden met 4 deelnemers. We waren verrast 

door het aantal maaltijden dat vanuit Wolfheze en de Koepelkerk voor ons werd gekookt. Mooi om 

de verbinding met kerk en dorp te hebben. Met 3 van de 4 cursisten is nog contact. Een 

vervolgcursus zoals we eerder deden is nog niet aangeboden.  

We hopen dit jaar de cursus te starten in het najaar en bidden voor deelnemers. Alpha ervaren we 

altijd als een van de meest dankbare bijeenkomsten. Mensen zijn op zoek en wij mogen delen in wat 

we van God en Jezus al ontvangen hebben. Niets is mooier. 

Bijbelstudie 

In 2022 zijn er geen bijbelstudies geweest naast de vieringen. In 2023 ligt het nog open. Er is wel 

behoefte hier en daar en het zijn mooie vervolgstappen na bijvoorbeeld een Alpha, maar er moet 

ook energie zijn om dit te organiseren.  



Oefening in Levenskunst 

In januari is er een cursus oefenen in levenskunst geweest onder leiding van Ties Jezuit en Balt 

Leenman. Hier hebben ongeveer 10 deelnemers aan meegedaan. In 3 avonden werd met elkaar 

middels creatieve werkvormen gezocht naar factoren die levensgeluk geven. Deze cursus wordt nog 

verder uitgebouwd, en kan ook een aanzet zijn voor het volgen van een Alphacursus.   Het is een 

laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te raken over levensvragen.  

Gebedsuur 

In 22 en 23 is er op dinsdagochtend structureel gebedsuur om 7.30 uur. We zijn met 2-5 personen en 

bidden vooral voor Wolfheze, om moed en geloof, en we zijn vooral ook dankbaar vooral het goede 

dat ons toekomt.  

Ontmoeten en verbinden 

KoffiePlus en SoepStop 

In 2022 is er een toename van het aantal bezoekers. KoffiePlus wordt bekender en via de plaatselijke 

tamtam en de Wolfskreet wordt hiervan zelfs van buiten Wolfheze gebruik gemaakt. Er ontstaan 

nieuwe vriendschappen, mensen helpen elkaar met van alles, van digitale vraagstukken tot het lenen 

van spullen en het delen van levensverhalen. In 2023 gaan we hier gezellig mee door op de 

ingeslagen weg. 

Tweede helft 2022 is er  een verlenging van de KoffiePlus gekomen; de Soepstop. Vanaf 12 uur is er 

verse Soep. Dit heeft een deel van het zelfde publiek en deels een nieuw publiek gegeven. We zien 

een menging ontstaan van de generaties. Ook moeders met kinderen sluiten hierbij aan.  

 

Open Tafel 

In september ‘22 zijn we gestart met de Open Tafel. Elke derde donderdag van de maand vindt er 

een gezamenlijke maaltijd plaats voor dorpelingen. Het deelnemer aantal varieert tussen de 15 en 24 

personen. Dorpelingen koken voor dorpelingen. Er is een vast team met Liesbeth, Ester, Netty en 

Annemiek, hierbij wordt bij toerbeurt geholpen door mensen van het Schild, wat weer mooie 

verbindingen tot stand brengt. De 3-gangenmaaltijd wordt gemaakt van biologische 

seizoensproducten ingekocht bij de Heerlijkheid Wolfheze, vanuit de duurzaamheidsgedachte. Er 

blijkt enorme behoefte aan gezelligheid, het leren kennen van mensen uit het dorp en ook de 

maaltijd wordt gewaardeerd. Voor een groot deel is dit een nieuw publiek, al zien we ook nu al 

steeds dezelfde mensen terugkomen. Voor 2023 is het plan deze activiteit door te zetten. Wat 

betreft de financiën, de kosten gemaakt voor de maaltijd lopen via de Heerlijkheid Wolfheze en met 

de entree van 10 euro komt dit net uit. Er wordt alleen zaalhuur gerekend aan Leef!Wolfheze. 

 

CreaCafe 

Met het CreaCafé is het een beetje op en af. In ‘22 was er een frequentie van eens per twee weken 

op donderdagochtend. Er zijn mensen (tijdelijk)afgehaakt en er zijn weer nieuwe mensen bij 

gekomen. We verwachten voor 23 veel nieuwe instromers i.v.m. de 15 gezinnen statushouders die in 

Wolfheze komen wonen. CreaCafé is ooit opgericht om samen met Nederlandse vrouwen iets 

creatiefs te doen om zo het integreren te bevorderen. Nu dient zich weer een grote groep 

nieuwelingen aan die zeker gebruik van deze activiteiten kunnen gaan maken.  

 



Taalcafe 

Vanaf april 23 verwachten we weer statushouders in Wolfheze. Met een groep van ongeveer 20 

Wolfhezenaren wordt hun komst voorbereid. Besloten is weer een Taalcafé te starten om als 

basisontmoetingsplaats te dienen voor Wolfhezenaren en nieuwkomers. Van daaruit worden nieuwe 

contacten en verbindingen gemaakt. De gemeente Renkum verleent een subsidie voor de kosten die 

ervoor gemaakt worden. Leef!Wolfheze is de organisator van het Taalcafé.  

 

Organisatie en communicatie 

Het team dat zich gezamenlijk inzet voor de activiteiten en organisatie van Leef! Wolfheze bestaat uit  

Annemiek en Maarten Nijeboer en Erwin van Wonderen. Teamoverleg vindt vaak bilateraal plaats. 

Eens in de 2 a 3 maanden plannen we een moment om afspraken te ijken, evalueren en koers te 

bepalen. De lijnen zijn kort en veel wordt mondeling in persoonlijk contact besproken, maar als 

vragen zijn rondom activiteiten, als er ideeën zijn of klachten, dan wil het team dit graag horen. We 

willen vooral mensen blijven uitdagen zelf mee te doen en hen stimuleren met ideeën te komen om 

het samenleven in Wolfheze een boost te geven.  Wij geloven daarbij in de kracht van de Heilige 

Geest.  

De communicatie verloopt meestal via de whatsappgroep en de website, ook bewoners van Het 

Schild en Pro Persona hebben steeds vaker whatsapp, wat het gemakkelijker maakt te 

communiceren. We brengen ook regelmatig berichten uit via de interne radio van Het Schild. Het is 

goed weer een nieuwe flyer te maken in 23 omdat er ook nieuwe activiteiten zijn. Belangrijkste 

communicatiemiddel voor Leef! is het persoonlijke contact.  

 

Samenwerking 

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de relaties met diverse maatschappelijke en kerkelijke 

organisaties. Leef! Wolfheze is aangesloten bij de Alliantie, voor organisaties die iets met ontmoeting 

doen in de gemeente Renkum vormen zij de verbindende factor, Renkum voor Elkaar is de 

welzijnsorganisatie die dit initieert. Er zijn verder contacten met het maatschappelijk werk van RvE . 

Er zijn plannen om bijvoorbeeld jeugdwerk en ouderenwerk te gaan doen in Wolfheze in 

samenwerking met de activiteiten van Leef!  

Verder is er goed contact met welzijnswerk van Het Schild, de geestelijke verzorging van Pro Persona, 

de Koepelkerk en de Protestantse kerk Oosterbeek Wolfheze. Ook neemt Leef! deel aan de 

overleggen met het diaconaal Platform in gemeente Renkum.  

Financiën 

Alle kosten worden betaald vanuit giften en donaties. Er is een aantal keer een bedrag ontvangen 

van de gemeente Renkum, en de Koepelkerk. Verder is er een aantal mensen dat een maandelijkse 

bijdrage stort op de bankrekening van Leef! Wolfheze en er staat een potje tijdens de bijeenkomsten. 

Om onder meer de huur van ruimtes voor vieringen en bijeenkomsten, de website en andere 

communicatie te bekostigen, zoeken we nog mensen die met regelmaat willen doneren. We zien dat 

er meer uitgaven zijn dan inkomsten. Voor de nieuwe activiteiten van het Taalcafé wordt een 

subsidie verleend vanuit de gemeente, ook het Crea Café gaat hier aanspraak op doen.  

 

Facebook; @Leef!wolfheze 

Website; www.leef-wolfheze.nl 

Email: info@leef-wolfheze.nl 

http://www.leef-wolfheze.nl/

